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We mogen u weer een verslag aanbieden van onze contactpersoon Agnes. Hierin geeft ze een 
overzicht van de hulpverlening, die door uw financiële steun mogelijk is gemaakt in de afgelopen 
zomer. 
 
Zoals ik u in de inleiding van Help Oekraïne 33 vertelde, heb ik afgelopen mei een bezoek 
gebracht aan onze broeders en zuster van de ERE-kerken in Oekraïne. Tot dan toe was er van 
direct oorlogsgeweld in Transkarpatië, de provincie waar de ERE-kerken zich bevinden, nog 
geen sprake geweest. Juist daarom hebben ook vele vluchtelingen daar een veilig heenkomen 
gevonden. Deze zomer is daar echter verandering in gekomen, zoals u in het onderstaande 
verslag kunt lezen. De eerste directe aanval is een feit.  
 
De oorlog sleept voort en komt zelfs dichterbij. Ook laat het verslag van onze zuster Agnes zien 
dat de gevolgen van de oorlog steeds dieper inslijten in de levens van de Oekraïners. De situatie 
lijkt uitzichtloos, zelfs zo dat vele vluchtelingen geen doelen meer durven te hebben. Men leeft 
van dag tot dag. Uw steun is dus onverminderd hard nodig.  
 
Hoe mooi is het om te zien dat het rotsvaste vertrouwen op Gods hulp en zorg er blijft. Dat de 
hulpverlening aan armen en vluchtelingen onverminderd doorgaat en dat de kerk daar blijft 
evangeliseren in deze moeilijke tijd. Dit mag ons tot voorbeeld zijn!  
 
Ik hoop in oktober weer een bezoek te brengen aan onze broeders en zusters in Transkarpatië 
om met hen te spreken over de hulpverlening. Tijdens mijn eerste bezoek hoorde ik dat zij met 
grote regelmaat bidden voor ons hier in Nederland. Ik wil u vragen om hetzelfde te blijven doen 
voor hen.  
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Beste broeders en zusters 

Het is ongelooflijk hoe snel de tijd vliegt, helaas is de zomer alweer voorbij. Veel is er niet veranderd in de 

situatie in Oekraïne, misschien is het zelfs wat erger geworden. Onlangs werd de regio Transkarpatië 

aangevallen. We waren op ons christelijke kamp met jongeren toen donderdagavond verschillende 

mensen wakker werden van een donderend geluid. Een fabriek werd aangevallen door een Russische 

raketaanval op ongeveer 15 kilometer van ons. Maar Godzijdank vielen er geen doden bij de aanval en 

we waren ook blij dat de angst onder de jongeren meeviel. Het bijbelgedeelte dat we ‘s ochtends lazen, 

kwam uit het Evangelie van Matteüs, waarin stond dat we ons geen zorgen hoeven te maken over ons 

leven. God werkt wonderbaarlijk, zorgt voor ons en waakt over ons. 

 

Hulp en ondersteuning 

We hebben het voedselpakket dat met uw geld naar de vluchtelingen in Bakta, Jánosi en Visk wordt 

gestuurd, opnieuw afgeleverd. Hun blijdschap was weer groot, ze zijn hier erg dankbaar voor. We hebben 

de hulp die u naar onze kerkleden heeft gestuurd ook afgeleverd. U weet dat hun dagelijks leven sinds de 

oorlog niet gemakkelijker is geworden; onzekerheid en angst maken nog steeds deel uit van hun dagelijks 

leven. Het is bijzonder troostvol dat u met liefde aan ons denkt, ons helpt en voor ons  bidt. Het bezoek 

van Riemer Veenstra was een grote vreugde voor de kerk en de vluchtelingen. Het bracht velen iets 

extra's, nieuwe vreugde, te midden van de dagelijkse moeilijkheden. 
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Bakta 

In Bakta hebben wij de vluchtelingen twee soorten steun geboden: het gebruikelijke voedselpakket en 

financiële steun voor medicijnen. Helaas veroorzaakt veel stress en zorgen, veel ziekten en zijn de prijzen 

van medicijnen vaak zo hoog dat er nauwelijks pensioengeld overblijft. 

                                        

 

De onderstaande vrouw is onlangs vanuit Mykolajiv in Bakta aangekomen en heeft er amper een paar 

weken doorgebracht, toen ze kort na haar aankomst een hartaanval kreeg. Helaas is ze alleen, er is 

niemand die haar kan helpen. Maar gelukkig helpt een van de vluchtelingen, een vrouw die ook onlangs 

is aangekomen, haar met haar ziekte, eten en rekeningen. 
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Deze vrouw, die haar helpt, komt uit Cherson en is ook alleen gekomen. Helaas heeft ook zij niets meer. 

Het is niet gemakkelijk voor haar om een ​​nieuw leven te beginnen op een nieuwe plek, zeker niet als 

oudere vrouw. Misschien weet en ervaart ze hoe moeilijk het voor haar is om alleen te zijn zonder steun 

en hulp, en misschien is dat de reden dat ze anderen kan en wil helpen. 

 

 

Hieronder nog enkele bewoners van de vluchtelingenopvang in Bakta met de ontvangen 

voedselpakketten.  
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Jánosi 

In Jánosi, waar de vluchtelingen wonen die waarschijnlijk financieel de moeilijkste situatie hebben, is de 

situatie niet veel veranderd. Degenen die de kans hebben om te werken, proberen betere 

omstandigheden voor zichzelf te creëren. Maar er is geen uitzicht op het opbouwen van een zelfstandig 

leven. Vaak zijn er geen doelen meer, alleen berusting in de huidige situatie. 
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Visk 

Ondanks de ontberingen en moeilijkheden leeft er een vrolijke gemeenschap van bijna 60 vluchtelingen 

in Visk. Natuurlijk zijn er problemen, moeilijkheden en moeilijke dagen, maar ik ervaar altijd hoe blij ze 

zijn als je ze helpt. En de toekomst is vaak niet gemakkelijk, vaak uitzichtloos, maar het is goed om de 

kleine vreugde op hun gezicht te zien. Onlangs vertelde een alleenstaande vrouw me dat haar salaris 

alleen genoeg is om de huur van een appartement te betalen (als ze besluit om alleen in een huurflat te 

wonen), maar dat ze geen geld meer heeft voor iets anders. Dus heeft ze geen andere keuze dan daar te 

blijven en in dit oude ziekenhuisgebouw te blijven wonen met veel andere vluchtelingen. De situatie in 

Visk is ook niet veel veranderd. De zomer is makkelijker, maar de lange, koude winterdagen komen eraan. 

Ze zijn erg dankbaar dat jullie niet ophouden om hen te helpen. 

               

 

 

 

 

 



Verslag van zuster Agnes, september 2025, vertaald en geredigeerd door G.R.Veenstra 
 

De ERE-kerken 

Uw hulp betekent ook veel voor uw broeders en zusters binnen de ERE-kerken. Niet alleen de financiële 

hulp die uiteraard heel erg belangrijk is, maar ook omdat u voor ons blijft bidden. Wij weten dat je veel 

van het gebed mag verwachten! Dat gebed is samen met de financiële hulp erg nodig.  

De man op de onderstaande foto is een heel vrolijk lid van onze kerk, maar hij kampt met ernstige 

auto-immuunziekten en heeft veel medicijnen nodig. Zijn vrouw is ook erg ziek en kampt met ernstige 

rugproblemen. Ze moet werken (vaak wel 16 uur per dag) om de vele medicijnen te kunnen kopen die ze 

nodig hebben. Ze staan ​​zowel fysiek als mentaal onder grote druk, maar het is fijn om te zien dat ze 

weten dat ze niet alleen zijn in hun dagelijkse strijd, want God is bij hen. Ook in deze moeilijke situatie.  
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De broeder op de onderstaande foto heeft een zeer ernstige ziekte, alvleesklierkanker. Hij heeft 

misschien nog maar kort te leven. Hij zal niet weer beter worden, maar moet wel veel medicijnen en 

pijnstillers slikken, wat veel geld kost. De financiële hulp die u geeft, is ook hier heel erg belangrijk.  

 

 

Uw gebed en uw financiële hulp is zo bij velen van grote waarde. Voor beide zijn wij u erg dankbaar! 

Moge God jullie kracht geven voor de komende weken en maanden. Moge Gods genade ons allen 

dragen. 

God zegene u! 

Met broederliefde uit Transkarpatië 
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Stand van zaken  
 
Hierbij geven wij u nog een stand van zaken wat betreft de inkomsten en uitgaven met betrekking 
tot de noodhulp. 
 
Invoegen afbeelding van Sjoerd tav financiele stand van zaken!!! 
 

 
 
Gegevens  
Hieronder vindt u de bankgegevens. Als u een periodieke donatie zou willen doen vermeldt u dat 
dan even op de omschrijving, 'maandelijks', bijvoorbeeld? Maar natuurlijk ook elke andere gift is 
welkom!  
  
Uw giften voor CERE kunt u overmaken naar onze bankrekening met IBAN NL64 RABO 0380 
7623 15, t.n.v. Stichting CERE    
ANBI/RSIN nr: 865621706   52 
  
Voor informatie over de stichting en verdere contactgegevens kunt u terecht op onze website 
www.stichtingcere.nl.   
  
Wilt u zelf een actie starten t.b.v. deze noodhulp, graag even overleggen met CERE zodat er geen 
verwarring ontstaat. Email: info@stichtingcere.nl.  
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